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Zondag 9  november – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

we vieren met elkaar het Heilig Avondmaal 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 

voorganger  Evelien Plaisier 
lector   Pleunie de Lint 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Jeanette Klop 
diaken   Willemien de Mol  
koster  Kees Ippel 
beamer  Erika Blom 
 
Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Diaconie algemeen 
2. Dankdagcollecte 
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Crèche  Mila van der Schelde      
☺ Nevendienst  Marianne Heeling  

 
Bij de dienst 
Ik moest even slikken toen ik de teksten op het leesrooster voor deze zondag las. 
Het zijn teksten met een hoog woede-en-verdriet-gehalte; dat leek me in eerste 
instantie niet zo ‘dankdag-achtig’. Maar misschien is dat wel een verkeerde 
aanname. Als we ons in de kerk oefenen in dankbaarheid, is dat dan hetzelfde als 
geforceerd vrolijk zijn of je optimistische bril opzetten? De vertwijfelde vraag of wij 
wel kunnen danken èn de dank aan de Schepper die ons niet loslaat, gaan in deze 
viering hand in hand. Evelien Plaisier 
 
Collectedoel diaconie: Diaconie alg/wijkdiaconie 
De belangrijkste taak van de diaconie is de dienst van 
barmhartigheid vaan de gemeente. Naast afdracht van 
directe collecten draagt de diaconie tevens bij aan diverse 
soorten hulp b.v. materiele of financiële. 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw 
bijdrage over via de Wilhelminakerk-app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding 
van Wilhelminakerk 9 november 2025. 
Namens de diakenen, Ron Ouwerkerk  

 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 
ORDE VAN DIENST 

 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel 'Look at the world' – John Rutter   
   

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 
Stil gebed 

 
Aanvangslied:  Lied 274 
 
Bemoediging en groet 
    
   - De gemeente gaat zitten – 
  
Kyriegebed    

Glorialied  Psalm 145: 1 en 3 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 
DE SCHRIFT 

Gebed van de Zondag 
 
1e Schriftlezing:   Jesaja 1:18-26 
Lied hierbij:  Lied 1008 
 
2e Schriftlezing:  Lucas 19: 41-48 
Lied hierbij:   Lied 775 
 
Overweging  
 
Kort orgelspel 
Lied in antwoord: Lied 712  
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 
GEBEDEN, GAVEN, MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven 
Inzameling  
 
Brood en wijn worden binnengebracht 
Voorbeden en stil gebed 
Nodiging 
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Tafelgebed 
 V: De harten omhoog naar God! 
 A: Als bloemen naar de zon! 
 V: Dank de HEER, onze God! 
 A: Wij willen God danken! 
 V: Hoe zullen wij U danken... 
 ...en bescheiden mee te zingen met het grote lied 
 dat voor en na gezongen is: 
 

Zingen:   404e  
 

Vervolg tafelgebed 
 V: Hoe kunnen wij U danken... 
 …tot mijn gedachtenis. 
 

Zingen:  403a “Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen 
wij zijn dood en leven totdat Hij komt”  
 

Vervolg tafelgebed 
Onze Vader 
Vredegroet:  
V: De vrede van Christus zij met u.  
G: en ook met u.  
V: Wensen we elkaar de vrede van Christus toe. 
 

Delen van brood en wijn 
Dankgebed 

 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied Lied 657 
Gebed om Zegen 
 

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen    
 

 
 

Symbolische schikking Dankdag, 9 november 2025: “zegeningen” 
Voor Dankdag is er dit jaar een symbolische schikking met als thema “zegeningen”. 
Drie hartvormige dozen vormen het middelpunt van de schikking. Ze zijn gevuld met 
de rijkdom van een herfstbos. Kastanjes en noten. Symbolen van de overvloed die 
God ons schenkt en de rijkdom van de aarde. 
Tussen de hartvormige dozen bloeien chrysanten, die verwijzen naar Gods liefde en 
zijn zegeningen die ons dagelijks omringen. Ook liggen er parels, het meest 
kostbare dat we kennen. De parels staan symbool voor de kleine dingen in het leven 
die vaak de grootste vreugde brengen; een vriendelijk woord, een gebed, een 
gebaar van liefde. Zo vertelt deze schikking in stilte het verhaal van Dankdag: een 
hart vol liefde, gevuld met zegeningen en versierd met de parels van Gods 
goedheid. Margriet Besjes 
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Gespreksgroep Ruimtezoekers 
We hebben al twee avonden achter de rug met open gesprekken over geloven, 
vertrouwen, houvast, twijfel en veranderde denkbeelden. Het is bemoedigend, 
verrijkend en bevrijdend om dat van elkaar te horen. De komende avonden gaan we 
meer inhoudelijk in gesprek over verschillende aspecten van ons geloof. De 
eerste keer is dat ons Godsbeeld, naar aanleiding van hoofdstuk 4 van het boekje 
Ruimtezoekers. We komen aanstaande woensdag 12 november bij elkaar, van 
19.30-21.00 uur in de Wilhelminakerk. Van harte welkom om aan te sluiten! 
Evelien Plaisier en Ieke van As 
 
Leerhuis PGDD 
In oktober is de start gemaakt met het gezamenlijke leerhuis van de PGDD, over het 
jaarthema “Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest”. Het was een 
mooie avond, zeker ook omdat er gemeenteleden van alle vier wijkgemeenten 
aanwezig waren. Noteer vast de volgende avonden in de agenda:  
donderdag 27 november in Huis bij de Bron, donderdag 19 februari in de 
Ontmoetingskerk en de afsluitende avond is op donderdag 21 mei in de 
Wilhelminakerk. Die laatste avond staat in het teken van het Pinksterlied, onder 
leiding van Hanna Rijken. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Van harte 
welkom!  
ds. Evelien Plaisier 
 
Leerhuis Grote Kerk 
Ds. Idelette Otten nodigt iedereen van harte uit voor een “Groot Leerhuis” op 
woensdag 26 november om 20.00 uur in de wijkzaal van de Grote Kerk, waarbij men 
hoopt juist ook mensen van andere gemeenten te ontmoeten. Peter Hoogstrate zal 
die avond spreken over zijn boek “Calvijn en zijn liturgie”.  
ds. Evelien Plaisier 
 
Taizé Viering zondag 16 november 2025  
Het thema is van deze viering is:  
“Kijk en luister, laat je verrassen door het werk van de Geest.” 
We zingen liederen uit de Taizé traditie. Elk lied zullen we meerdere keren herhalen.  
Bij het zingen van de liederen worden we begeleid door gitaar en fluit. We lezen 
twee stukken uit de bijbel. 
Er is ook een moment van stilte en er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken. 
We hopen jullie te zien op zondag 16 november 2025, 18.30 zijn de deuren open, 
om 18.45 wordt het stil in de kerk en om19.00 uur begint van de dienst. 
Annet, Boukje, Gerrie, Hanneke en Theo. 
 

P.S. Vind je het leuk om mee te denken voor een volgende 
Taizé viering? We komen graag met je in contact. 
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ENGELENBAK  
Op zondag 9 november halen we “de Engelenbak” weer uit de kast.  
In het kort de spelregels:  

• voor u de kerkzaal ingaat kunt u uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-
mailadres op een briefje invullen. U geeft dit briefje aan Marijke, Tea of Jenni.  

• direct bij het verlaten van de kerkzaal pakt u een briefje uit de bak.  

• u neemt contact op met degene van wie de naam op het briefje staat en maakt een 
afspraak voor een bezoek(je).  

• degene die uw briefje heeft gepakt neemt contact met u op voor een afspraak.  
DOET U MEE????  
Het is een eenvoudige manier om andere gemeenteleden beter te leren kennen.  
Wij hopen weer op veel fijne ontmoetingen!  
Marijke Boesberg, Tea Oostenrijk, Jenni Stam 

 
Bezoek Grote of Bartholomeüskerk in Schoonhoven 15 november 
 
Na ons bezoek aan de Groote Kerk in Maassluis, gaan we nu naar het meest 
oostelijke deel van de provincie Zuid-Holland: Schoonhoven. Bekend als de 
zilverstad, gelegen aan de Lek, met deels intacte vestingswerken. 
De kerk die we gaan bezoeken is de Grote of Bartholomeüskerk, niet te verwarren 
met de St. Bartholomeüskerk die ook in Schoonhoven staat.  
De kerk werd vermoedelijk in de 13e of 14e eeuw gebouwd aan de haven. In 1354 
werd in elk geval melding gemaakt van een kerk gewijd aan de apostel 
Bartholomeüs. Het was oorspronkelijk een kruiskerk en werd in 1658 verbouwd en 
uitgebreid tot hallenkerk. Na de Reformatie in de 16e eeuw werd het een 
protestantse kerk.  
Bij de restauratie, die duurde van 1927-1934, werden zestig betonpalen geslagen 
om omvallen van de toren te voorkomen. De toren staat sindsdien zo’n anderhalve 
meter uit het lood. Sinds deze restauratie heeft de kerk een zeer breed dwarsschip. 
We vertrekken op 15 november zoals altijd vanaf de parkeerplaats aan de 
Weeskinderendijk. We worden om 11.00 uur in de kerk verwacht, dus we vertrekken 
om 10.00 uur vanaf de Weeskinderendijk.  
Bram Naaktgeboren 
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Bij de dienst van 9 november 2025 in de Merwelanden. Aanvang 10.30 uur 
De lezing vandaag is het eerste deel van Handelingen 27:13-44 over de schipbreuk 
op weg naar Rome. Paulus is als gevangene ingescheept om van Myra naar Italië te 
gaan. Maar het weer is slecht en de zee is wild, het schip komt nauwelijks vooruit. In 
een visioen ziet Paulus dat het schip gevaar loopt wanneer ze verder gaan. Toch 
besluit de hoofdman die hen begeleid dat het beter is naar de heidense kapitein te 
luisteren dan naar de God van Paulus. Ze varen dus verder en gaan naar een haven 
waar ze beter kunnen overwinteren. Naar wereldse maatstaven dan. 
Je zou deze barre reis kunnen vergelijken met een reis door het leven in deze 
wereld, onderweg naar Gods Koninkrijk. Daarbij kan een mens zich verlaten op 
Gods Woord, maar ook op de inzichten van de wereld. En wanneer de wereldse 
machten het winnen dan is zwaar weer gegarandeerd. Soms moet je als Christen 
meevaren tegen wil en dank. Maar altijd mag je daarbij voor ogen houden dat het de 
Here is die over je waakt en je redden zal. Vanzelfsprekend is het beter om je niet in 
te laten met dingen die werelds zijn. Maar je hebt het niet altijd zelf voor het kiezen. 
En dan steekt de verleiding de kop op, zoals ook in dit verhaal gebeurt. Want 'er stak 
een zachte zuidenwind op'. De satan zal er altijd alles aan doen om ons de indruk te 
geven dat de foute weg best bevaarbaar is. Om dan, in het zicht van de haven, ons 
aan ons lot over te laten. In de hoop dat we vergaan. En dan is Leiden in last. Dan 
hebben we geen idee hoe we daar ooit nog uit komen. Tenzij we op de Here 
bouwen. Het roer van ons levensschip aan Hem overlaten. Tot Paulus komt een 
engel die hem verzekert dat iedereen die aan boord is behouden zal worden. 
Iedereen! Wie getuigt van zijn geloof, wie anderen aanspoort alsnog de weg van de 
Here te volgen mag weten dat, wanneer ze luisteren, het behoud ook voor hen 
gereed liggen kan. Getuigen, dat is wat Paulus hier doet. Hij spreekt over de God 
'aan wie ik toebehoor en die ik dien'. Toebehoren. Eigendom van Christus zijn en 
niet meer jezelf toebehoren. Dan kom je behouden aan. Het is niet voor niets onze 
enige Troost. In leven en in sterven. ds. J.W. Schellingerhout, H.I. Ambacht, 4-11-25  
 

Voedselbank  
In de maand november is het inzamelen van:  
Bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, rozijnen/krenten. 

 

 

Kerkelijke agenda 
wo 12 nov 19.30 uur Wilhelminakerk – Gespreksgroep Ruimtezoekers (zie bericht) 
za 15 nov  10.00 uur Weeskinderendijk – vertrek naar Schoonhoven (zie bericht) 
zo 16 nov  10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Piet van Die 
      19.00 uur Wilhelminakerk – Taizéviering,18.30 uur kerk open (zie bericht) 

Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 
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